Bob Hanf Stichting

Bob Hanf, wellicht heeft u zijn naam wel eens gehoord

Bob Hanf was een veelzijdig kunstenaar: compo-
nist, violist, beeldend kunstenaar en schrijver.
Bob werd in 1894 geboren in Amsterdam. Hij
kwam uit een oud joods Boheems geslacht. Eén
van zijn voorouders was een handelaar in hen-
nep, hanf in het Duits. Vanaf 1808 lieten deze
voorouder en zijn familie zich Hanf noemen.
Bob was een bescheiden, intelligente, rustige en
ook een wat ongeduldige man. Hij begon een
studie bouwkunde aan de Technische Hoge-
school in Delft maar omarmde na wat omzwer-
vingen het kunstenaarschap. Hij had veel contac-
ten in de Amsterdamse cultuurwereld. Hij had
bijvoorbeeld tekenles van Breitner. Omdat hij
jood was, moest hij in de tweede wereldoorlog
onderduiken. Toch werd hijin 1944 opgepakt en
naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij in dat-
zelfde jaar werd vermoord.

Het is een wat vergeten kunstenaar, die zijn spo-
ren heeft nagelaten. Een aantal kunstwerken is
opgenomen in collecties van verschillende Ne-
derlandse musea.

De Bob Hanf Stiehting

De eerste Bob Hanf Stichting werd in 1967 op-
gericht door Frits Hanf (broer van Bob) en Wil-
lem Sandberg, toentertijd directeur van het Ste-
delijk Museum te Amsterdam. Doel was het
eren van het verzet van de kunstenaars tijdens
de jaren 1940-1945 en het behouden van de
kunstnalatenschap van deze kunstenaars in de
Nederlandse musea. In de loop der jaren is de
stichting in Zwolle opnieuw opgericht door het
in Zwolle woonachtige familielid Ruth Tillema-
Hanf.

De Bob Hanf Stichting wil zo veel mogelijk be-
kendheid geven aan het veelzijdige werk van
Bob Hanf.

Eris veel over hetwerk van Bob Hanf te vertellen.
De Bob Hanf Stichting heeft in 2007 de uitgave
‘Bob Hanf, veelzijdig kunstenaar’ in samenwer-
king met Waanders uitgeverij op de markt ge-
bracht. Dit is een boek met ingesloten cd.

o In augustus 2021 hebben we aandacht besteed
aan Bob Hanf met schilderijen en muziek in de
synagoge van Zwolle.

o Eris de afgelopen maanden hard gewerkt om
een website te maken die is gewijd aan zijn per-
soon en werk.
Op 25 november 2022 -de geboortedag van

Bob Hanf- is deze website gelanceerd door Hedy

d'Ancona.

Ambassadeurs

De Bob Hanf Stichting wil personen aan zich
verbinden die zich interesseren voor het werk
van Bob Hanf en het belangrijk vinden dat zijn
werk bekend blijft en bekender wordt, kortom
dat wat hij heeft voortgebracht blijft leven.

¢ Ambassadeurs zijn op dit moment:
Emile Schrijver (directeur Joods Cultureel Kwartier)
Davo van Peursen (directeur Donemus)
Eleonore Pameijer (fluitist, oprichter Leo Smit Stichting)
Ed Spanjaard (dirigent)
Sarah Kapustin (violist)
Steven Faber (pianist)

Donateurs

¢ Men kan donateur van de Bob Hanf Stichting

(culturele ANBI) worden. Stuur een e-mail

(stichting@bobhant.nl) als u dat wilt. U krijgt dan
onze bankgegevens.
o Een donateur is altijd welkom bij evenementen
die wij organiseren zoals een expositie of con-
cert.
o Wie €25 of meer doneert sturen wij ‘Bob Hanf,

veelzijdig kunstenaar’ per post. Laat ons dan uw

adres weten.

Bestuur

o Alex Manassen, voorzitter
e Annelies Levison, secretaris
e Anke van Beek-Tillema, penningmeester
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